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Kinderzang kom op ga je mee?

Refrein:

Stap voor stap voor stap voor stap
voor stap voor stap voor stap!
Kom op, ga je mee,

kom op, ga je mee,

blijf niet langer staan.

Kom op, ga je mee,

kom op, ga je mee

achter Jezus aan.

Want Jezus zeqgt:

'k ben de weg,

de waarheid en het leven'.
Hij gaat ons voor

dus geef gehoor,

Hij heeft zijn woord gegeven!

(Refrein)

Wat Jezus doet,

is altijd goed,

Hij is de goede Herder

VOOr jou en mij

dus kom erbij,

zijn woord helpt ons steeds verder!

(Refrein)

Want Jezus daagt

ons uit en vraagt

om met Hem op te trekken.
Dus kom op, gauw



en volg Hem nou,
we gaan zijn woord ontdekken.

Declamatie

Het Kindje dat in doeken is gewikkeld

Lijkt nu ingewikkelder dan toen.

Toch blijft onze nieuwsgierigheid geprikkeld
Wie zal het voor ons uit de doeken doen?

Welkom en gebed
Samenzang kom allen tezamen

De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde

naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons

met eerbied'ge schreden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning

Declamatie
Zeg herder, lijken mensen echt op schapen?

Ja schapen zijn soms zo eigenwijs,
ze maken graag hun eigen reis.

Wij mensen dwalen ook als schapen bij God vandaan.
Hoe moet dat aflopen, hoe zal dat dan gaan?



Een schaap zonder herder.. nee dat kan echt niet
Een mens zonder Redder.. wat een verdriet!

De Heere beloofde Jesaja al:
Dat de Messias de Goede Herder wezen zal!

Kinderzang
Op de wijs van Midden in de winternacht

Zoon van David, hoor mijn stem
Kom nu naar Uw woning,

in het kleine Bethlehem:

Wordt Gij onze Koning!

Zoon van David, Zoon van God,
In een beestenstal, een grot.
Wilt Gij, arm en klein,

onze Koning zijn.

Gij die strijdt

en bevrijdt,

Gij geleidt ons verder

als de Goede Herder!

Schriftlezing Johannes 10: 11 - 16

Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn
leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen
herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de
wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en
de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de
huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om
de schapen bekommert. Ik ben de goede Herder en |k
ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de
Vader Mij kent en |k de Vader ken; en |k geef Mijn leven
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voor de schapen. lk heb nog andere schapen, die niet
van deze schaapskooi zijn; ook die moet |k
binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal
worden €én kudde en één Herder.

Schriftlezing Lukas 2: 8 — 18

En er waren herders in diezelfde streek, die zich
ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden
over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond
bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen
en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen:
Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote
blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat
heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van
David; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het
teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld
en liggend in de kribbe.

En plotseling was er bij de engel een menigte van de
hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan
God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in
mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de
engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat
de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar
Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is,
dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen
met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje
liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden,
maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit
Kind verteld was. En allen die het hoorden,



verwonderden zich over wat door de herders tegen hen
gezegd werd.

Samenzang psalm 23 vers 1

De God des heils wil mij ten Herder wezen;

'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,

Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden.

Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden.

Kinderzang Jezus is de Goede Herder

Jezus is de Goede Herder
Jezus Hij is overal

Jezus is de Goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet

Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Jezus is de Goede Herder
Jezus Hij is overal

Jezus is de Goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal

Kerstvertelling



Samenzang Hoor de eng’len zingen

Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer
Vreed' op aarde, 't is vervuld

God verzoent der mensen schuld
Voegt u, volken, in het koor

dat weerklinkt de hemel door
zingt met algemene stem

voor het kind van Bethlehem
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer

Traktatie
Vrij verhaal

Samenzang De Herder is er elke dag
Weerklank 544 vers 1 en 4

De herder is er elke dag,

bij voorspoed en bij tegenslag.
Hij zorgt, als hij zijn kudde hoedt,
Zoals een herder zorgen moet.

De goede Herder zorgt voor jou.
Volg Hem altijd en dien Hem trouw.
Lees steeds je bijbel, elke dag,

en bid, zolang je leven mag!

Afscheid Madelief en Veerle



Toezingen psalm 134:3

Dat 's HEEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’;

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Dankwoord en collecte
Dankgebed

Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,

in den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde.

In de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,

ere zij God in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede
op aarde.

In de mensen, in de mensen een welbehagen,

in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,

in den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een
welbehagen.

Amen, Amen

Collecte
U kunt de collecte voor Aminata overmaken naar:



NL34RAB0O0332006484 t.a.v. vereniging zondagsschool
Klaaswaal

De leiding van zondagsschool de Blijde Boodschap
bedankt u hartelijk voor uw komst.

Alle kinderen worden D.V. 10 januari weer verwacht op
de zondagsschool. Ook voor nieuwe kinderen is er
natuurlijk een plekje vrij. De zondagsschool is op
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zondagmorgen vanaf 11.15 tot 12.15 boven in de zalen
van de Schaapskooi.
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